
70. Kruisvaarders :

  

 

Deze oproep werd in de meeste landen 

van Europa met vrome geestdrift 

beantwoord. De ridders begaven zich op 

weg om Jeruzalem te veroveren. Zij 

lieten een kruis op hun kleed hechten en 

werden om die reden kruisvaarders 

genoemd. Taalloze Belgen namen aan 

deze beweging deel. 

 


